Beelden van Arie Visser

tentoonstelling in de kerk van Termunten

Van half april is tot half oktober is er in de kerk van
Termunten een prachtige tentoonstelling te zien.

Architectonisch beeldhouwer Arie Visser

uit Borgsweer heeft de kerk rondom gevuld met
zeker 40 beelden. Hele diverse onderwerpen
heeft hij met klei in beeld gebracht. Van een rijtje
Amsterdamse grachten huizen tot fantastische
kerken en grote moskeeén. Ook een liefelijk
chinees dorpje en indrukwekkende maquette van
een vernietigingskamp uit de oorlog.
Op geheel eigen wijze gebruikt de maker diverse
soorten klei en verbazende technieken om tot een
ongekend resultaat te komen.
Kom dat met eigen ogen zien! En neem er de tijd
voor. Je bent er niet snel uitgekeken.
Mocht u belangstelling hebben en een beeld willen
kopen, neem dan telefonisch contact op met

Marola Grol Tel: 06 12071789
Of per mail voor verder
afspraken: marolagrol@gmail.com
Petrus Muntinghepad 7 9947PK Termunten
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